
’t Is weer voorbij die mooie zomer 

De zomervakantie is weer voorbij en ook het politieke jaar gaat van start. Na een
paar rustige weken begint mijn agenda zich weer goed te vullen en ik merk dat ik
er weer zin in heb.

In de zomer heeft Oostzaan natuurlijk niet volledig stilgestaan. We kunnen
terugkijken op een aantal mooie evenementen zoals de kermis, de wielerronde en
de huttenbouw. Dat laatste is een prachtige traditie waar vele vrijwilligers zich al
maanden van tevoren inspannen om het allemaal mogelijk te maken. Dit jaar was
bijzonder: Meer dan 120 kinderen bouwden samen zo’n 25 hutten, vierden feest
en bleven er zelfs een nacht in slapen. Het is mooi dat deze traditie nog altijd
springlevend is, ondanks de moeite die het kost om telkens voldoende geld, hout
en vrijwilligers bij elkaar te krijgen.

Inmiddels zijn al deze kinderen weer gestart in een nieuw schooljaar en begint
ook voor de gemeente het gewone leven weer. De raad en het college zullen
opnieuw aan de slag gaan in een buitengewoon interessante periode. Hoe krijgen
en houden we de begroting van onze kleine gemeente, met al haar uitdagingen,
sluitend? En welke keuze maakt de raad over onze toekomstige fusiepartner(s)?
De tijd zal het leren.

Daarnaast dienen zich de landelijke verkiezingen aan, gevolgd door de
gemeenteraadsverkiezingen. Mogelijke verschuivingen in het politieke landschap
zullen ook voor Oostzaan gevolgen hebben. Daar moeten we op voorbereid zijn,
zodat we kunnen blijven werken aan vraagstukken zoals het tekort aan
betaalbare woningen.

Een stevige uitdaging, maar wel eentje waar ik weer met energie en plezier aan
begin.

Tot ziens in ons dorp!
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