Zomerse sferen in Oostzaan

In deze weken van juli en augustus hangt er een bijna serene rust over onze
gemeente. Veel Oostzaners zijn er lekker op uit of genieten van een welverdiende
vakantie. Tegelijkertijd vinden er in de zomer traditiegetrouw diverse boeiende
evenementen plaats in Oostzaan!

Zo werd op 3 augustus voor de 51e keer de Wielerronde van Oostzaan verreden.
In diverse categorieén flitsten de renners door de Doktersbuurt. Een echte
traditie, die sinds 1971 wordt georganiseerd door de Stichting Komité
Wielerronde Oostzaan. Wat deze ronde zo bijzonder maakt, is niet alleen het
sportieve aspect, maar vooral het gevoel van gemeenschap dat eromheen hangt.
Voor mij persoonlijk was het een speciaal moment, omdat ik voor het eerst in mijn
leven het startschot van een sportwedstrijd mocht geven.

In augustus vond ook de traditionele kermis weer plaats. Net als bij de
Moederdagbraderie trekt dit evenement veel oud-Oostzaners aan. Een mooi
moment om weer even bij te praten met bekenden. En dan is er natuurlijk ook de
Huttenbouw: een jaarlijks terugkerend evenement waarbij kinderen en
vrijwilligers samen iets moois bouwen - letterlijk én figuurlijk.

De evenementen in ons dorp mogen dan kleinschalig lijken, maar hun impact is
groots. Ze brengen mensen bij elkaar, versterken de gemeenschapszin en zijn
misschien wel betekenisvoller dan de groots opgezette evenementen in de
omliggende gemeenten.

Ik vind het enorm bijzonder dat in onze gemeenschap dit soort tradities jaar na
jaar succesvol worden georganiseerd. Mijn grote dank gaat dan ook uit naar alle
medewerkers, vrijwilligers en buurtbewoners die dit in deze zomerse weken
wederom mogelijk hebben gemaakt.
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