
Even uit de bubbel 

Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik met mijn gezin op vakantie in Florida.
Even weg uit het vertrouwde Oostzaan en uit de Nederlandse bubbel. Want als er
één plek is waar je merkt dat de wereld er anders uitziet, dan is het wel hier in de
Verenigde Staten.

In het nieuws draait het hier volop om verkiezingen. Niet alleen lokaal – onlangs
waren er speciale verkiezingen voor het Congres in Florida – maar ook nationaal,
met het oog op de midterms in 2026 en presidentsverkiezingen van 2028.
Campagnes zijn al begonnen, kandidaten laten zich zien en politieke gesprekken
zijn overal. In de supermarkt, bij de pomp of op het strand: politiek leeft.

De thema’s die hier de boventoon voeren zijn niet mals: migratie, veiligheid en de
vraag wie het land het beste kan leiden. Daarbij valt de naam Trump regelmatig.
In Nederland kijken we vaak kritisch of zelfs afwijzend naar hem. Hier zie je juist
veel mensen die zich door hem gehoord voelen. Ze zien in hem iemand die
duidelijke keuzes maakt, ook al zijn die soms omstreden.

Je hoeft het er niet mee eens te zijn om te erkennen dat er ook andere
perspectieven zijn. En juist dat is iets waar wij van kunnen leren: de openheid
waarmee Amerikanen praten over politiek. Ook als het schuurt. Ze gaan het
gesprek aan, soms fel, meestal met respect.

Die betrokkenheid kunnen we in Nederland ook goed gebruiken, met de
verkiezingen voor de Tweede Kamer op 29 oktober en de
gemeenteraadsverkiezingen in 2026 in aantocht. Niet alleen stemmen, maar ook
meedenken, praten, luisteren. Juist op lokaal niveau maken die gesprekken het
verschil.

Oostzaan is misschien klein, maar maakt deel uit van een grote wereld. En soms
helpt het om die wereld even van een afstandje te bekijken.

Ik wens u een fijne, open en zonnige zomer!

https://oostzaan.nl/columns-van-het-college/even-uit-de-bubbel

