
Verhalen vertellen 

Sommige mensen zijn van mening dat politici zich nog wel eens te buiten gaan
aan het vertellen van allerlei sprookjes. Dat kan best eens zo zijn, zeg ik
voorzichtig (de verkiezingen zijn in aantocht), maar daar doel ik in de titel
natuurlijk niet op. Ik bedoel echt: verhalen vertellen. Zoals sinds kort uitgebreider
gebeurt in de vernieuwde cultureel-historische wandel- en fietsroute door het
dorp.

Zeker voor een Buitenpoorter zijn de verhalen van en over Oostzaan geen
gesneden koek. Dus het was des te leuker dat ik – als wethouder met toerisme
onder zich – begin juli die route langs monumenten en kunstobjecten in het dorp
feestelijk mocht lanceren. Een vrolijke bijeenkomst met eigenaren/beheerders
van monumenten, kunstenaars van culturele objecten, Stichting De Greep en
Bureau Toerisme Laag Holland. Het leuke van de route is dat er niet alleen
bordjes staan met daarop relevante informatie. Maar ook een QR-code waarmee
je kunt luisteren naar ingesproken (langere!) verhalen. Bijvoorbeeld over Jacob
Cornelisz van Oostzanen, het Weeshuis en het Verzetsmonument.

Al die verhalen onderstrepen de identiteit van Oostzaan. En het feit dat zoveel
inwoners daarbij betrokken zijn, onderstreept die identiteit ook. Het is echt mooi
om te zien. Dat moet gekoesterd worden en behouden blijven. En dat blijft het
natuurlijk ook, hoe de bestuurlijke toekomst van Oostzaan er ook uit mag gaan
zien.

Oh, de kaart met daarop de route kun je gratis krijgen in de KunstGreep. En
digitaal vind je ‘m op de website van inoostzaan.nl. Maar er komt ook een groot
routebord bij de Grote Kerk – ook al zo’n pand met verhalen. Zoals gezegd, voor
een Buitenpoorter (de toerist!) geen gesneden koek, maar ik ben toch ook
benieuwd welke verhalen de lezer nog niet kende. Dus doe vooral eens een
rondje, en dan lekker eindigen op een terras!

https://oostzaan.nl/columns-van-het-college/verhalen-vertellen
https://www.laagholland.com/nl/routes-overzicht/3855820920/recreatief-en-historisch

