
Rondjes dorp 

De vakantietijd is aangebroken bij het schrijven van deze column. Op de laatste
schooldag werden we aangenaam verrast door een voor het eerst georganiseerde
haringparty. De horeca rond het Kerkplein en de COE hadden er een perfect
georganiseerde happening van gemaakt die druk werd bezocht. Het bleef nog
lang gezellig daar. Het was dan ook dorstig weer.

Ik moest echter snel door want op hetzelfde moment hield de gemeenteraad de
afsluiting van het politieke seizoen met een gezellige BBQ bij Twiske Haven. Het
is een relaxte en sfeervolle plek met een fantastisch uitzicht op het prachtige
natuurlandschap dat is ontstaan na de aanleg van het recreatiegebied. Laten we
ons best doen om natuur en landschap rond ons dorp te beschermen.

Na een hapje te hebben meegegeten fietste ik naar Hotel van der Valk waar ik als
vrijwilliger en oud leraar, op vrijdagavonden een uurtje Engels geef aan
Oekraïense vluchtelingen. Je fietst dan over het Bombraakpad. Heel bijzonder
eigenlijk. Eerst heb je die rommelige bedrijfjes in de voormalige varkensstallen
van Ruig en dan krijg je een heel aardig natuurgebiedje voordat je de
eenentwintigste eeuw in fietst op het bedrijventerrein Bombraak.

Op zondag een rondje gevaren met mijn (geregistreerde!) bootje. De vrienden die
mee waren vonden het prachtig. Wat wij gewoon vinden blijkt dan toch door de
ogen van mensen van buiten heel bijzonder te zijn. De vaarroutes door het dorp
met al die waterlelies en mooie tuinen, het landschap rond de Westplas, de
Biksteenmolen, het Oostzanerveld en de Watering. Het was genieten van de
natuur (behalve toen de koeling van mijn motor verstopt raakte met bagger)!

’s Avonds een rondje gewandeld door dorp en Twiske. Je komt nu hier en daar
informatiebordjes tegen bij bijzondere plekken. Als je (nog) niet op vakantie gaat
is de vernieuwde wandelroute door het dorp een aanrader! Hij is te vinden op de
tafel in het atrium van het gemeentehuis  of online via inoostzaan.nl 

Als je het zo bekijkt, is het niet altijd nodig om ver weg te gaan om te ontspannen
of iets bijzonders te beleven. Of het nu gaat om een haringparty, een rondje
varen, een avondje lesgeven of een wandeling door het Twiske of het dorp: het zit
‘m vaak in de kleine dingen. Laten we blijven genieten van wat we hebben en er
samen goed voor zorgen.

Prettige vakantie binnen of buiten ons Oostzaan!

https://oostzaan.nl/columns-van-het-college/rondjes-dorp
https://www.laagholland.com/nl/routes-overzicht/3855820920/recreatief-en-historisch

