
1 jaar onderweg in Oostzaan 

In juli 2024 werd ik door de gemeenteraad van Oostzaan benoemd tot wethouder
van onze mooie gemeente. Dat is nu een jaar geleden, en dus een mooi moment
om te reflecteren.

Ik stroomde halverwege de raadsperiode 2022-2026 in. En ik kreeg grote
schoenen

te vullen, namelijk die van mijn voorganger Rosemarijn Dral. Rosemarijn heeft als
rasechte Oostzaanse in haar werk als raadslid en wethouder veel voor Oostzaan
betekend, en ik heb daardoor de enorme luxe om voort te kunnen bouwen op
allerlei acties die zij reeds gestart had. Bijvoorbeeld: Het
volkshuisvestingsprogramma om meer te bouwen voor onze jongeren en
senioren. Maar ook het mobiliteitsprogramma waarmee we gaan werken aan
verkeersveiligheid, ruimte voor voetgangers en fietsers en de doorstroming.

En in het afgelopen jaar heb ik geleerd dat het vak van wethouder echt
mensenwerk is. Mijn gemiddelde week zit vol met bijzondere ontmoetingen en
momenten. De ene keer loop ik een dag mee met de politie, de ander sta ik
achterop de vuilniswagen. Om de praktijk van onze collega’s en uitvoerders te
leren kennen. En te kijken hoe wij als gemeente Oostzaan het nog beter kunnen
doen.

Soms vervang ik de burgemeester wanneer hij verhinderd is, en bezoek ik
Oostzaners die 50 jaar getrouwd zijn. Om ze te feliciteren namens de gemeente.
Dit zijn altijd heel bijzondere momenten en bieden een prachtige inkijk in het
Oostzaanse verleden waar zo veel van onze inwoners deel van uitmaken.

Met al deze mooie ervaringen in mijn rugzak, kijk ik uit naar het komende jaar en
al het moois dat er nog gaat komen. Ik wens u allen een fijne zomer!

https://oostzaan.nl/columns-van-het-college/1-jaar-onderweg-oostzaan

