
Vaarplezier 

Een van de eerste dingen die mij opvielen aan Oostzaan toen ik burgemeester
werd, was het water. Het neemt een belangrijke plek in in de geschiedenis van
ons dorp. Het water ontstond vooral door de veenwinning en werd vroeger
gebruikt om vee over te vervoeren. Tegenwoordig staat het vooral in het teken
van rust en ontspanning. De vele waterwegen worden op mooie lente- en
zomerdagen volop benut door watersportende Oostzaners. En waarom ook niet?
Oostzaan is mooier vanaf het water dan vanaf de weg. Ook ik geniet volop van
een tochtje over de Ringvaart, door het Oostzanerveld of gewoon door de kleine
sloten daartussen.

Toch heeft het wonen in ‘het Giethoorn van het Westen’ ook een keerzijde. Op
zonnige dagen kan het op het water druk zijn met kano’s, SUP’s, sloepen en
(snelle) motorboten. Juist dan is het belangrijk niet alleen te genieten van de
natuur om u heen, maar ook goed op te letten op andere watersporters. Een
ongeluk zit in een klein hoekje. Helaas zijn er nog altijd te veel schippers die hier
onvoldoende rekening mee houden. Er wordt vaak te hard of gevaarlijk gevaren.
Dat vergroot niet alleen de kans op aanvaringen, maar beschadigt ook de
beschoeiingen en de omliggende natuur.

Om dit tegen te gaan, wordt er vanaf dit vaarseizoen regelmatig gecontroleerd op
het water, door zowel handhaving als politie. Er kan worden gecontroleerd op
naleving van de APV en het Binnenvaartpolitiereglement. Ook kunnen er
bekeuringen worden uitgeschreven. Daarnaast geldt al enige tijd een
registratieplicht voor gemotoriseerde vaartuigen.

Ik doe dan ook bij deze een oproep aan u allen: houd u aan de regels op het water
en herinner ook uw kinderen daaraan. Zo kan iedere Oostzaner genieten van
onze prachtige natuur, of u nu op of aan het water bent.

Ik wens u een hele mooie en veilige zomer toe!
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