
Trump’s briefje aan de gemeente Oostzaan 

Deze week was in het nieuws dat de Donald Trump, de president van de
Verenigde Staten, via zijn ambassade in Zweden een brief aan de gemeente
Stockholm gestuurd had. In de brief schreef Trump dat Stockholm hun beleid
moest aanpassen aan de wensen van Trump. En als ze dat niet zouden doen, dan
zouden er consequenties zijn.

Dit is natuurlijk volstrekt belachelijk en een flagrant voorbeeld van ongewenste
bemoeienis met de zaken van een ander land en andere gemeente. Maar het
zette me wel aan het denken. Als ik zo een briefje van Trump in Oostzaan zou
krijgen, met kritiek op ons beleid, wat zou ik antwoorden?

Ik zou antwoorden dat ik trots ben op wat wij als college en gemeentelijke
organisatie allemaal voor elkaar proberen te boksen. Wij hebben beperkte
middelen, maar wat we doen, doen we met passie en zo goed als mogelijk. Wij
richten ons op de kerntaken en datgeen wat er toe doet voor de Oostzaner. Zo
werken mijn teams en ik aan een schone en degelijk onderhouden openbare
ruimte, aan het bouwen van woningen, het spoedig verlenen van vergunningen,
en aan het verkeersveilig houden van onze gemeente.

Ik zou verder antwoorden dat ik trots ben op de gemeenschapszin in Oostzaan.
Belangrijke tradities als de Moederdagbraderie en bijzondere dagen als 4 en 5
mei, verlopen harmonieus en in een goede sfeer. Oostzaanse vrijwilligers die zich
hiervoor inzetten spelen hier een belangrijke rol in.

Dus, misschien heeft Donald Trump nog wel wat te leren van Oostzaan. Hij is
welkom om een keertje langs te komen. 

https://oostzaan.nl/columns-van-het-college/trumps-briefje-aan-de-gemeente-oostzaan

