
Verdraagzaamheid: onze vergeten vrijheid 

Inmiddels hebben wij in Oostzaan de 4 mei-herdenking en Bevrijdingsdag achter
de rug. Omdat het dit jaar 80 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd, stond
Bevrijdingsdag extra in de schijnwerpers. We kijken terug op een bijzonder
geslaagd evenement. Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk
maakten!

Het lijkt wel of het stilstaan bij deze vreselijke geschiedenis én het vieren van de
vrijheid ieder jaar belangrijker wordt. Soms lijkt de mensheid wel een kort
geheugen te hebben. Met alle oorlogen om ons heen, en het afnemend begrip
voor ‘de ander’, word ik daar weleens moedeloos van. Dan denk ik aan mijn
grootouders, die - teruggekeerd uit Auschwitz - alles op alles zetten om de nieuwe
generaties een betere toekomst te geven. Een toekomst van voorspoed, maar
vooral van vrede. Zij leerden mij: vrede begint met verdraagzaamheid.

En ergens begrijp ik de onrust wel. De media overspoelen ons dagelijks met
zorgelijke berichten, waardoor het lijkt alsof we in een vreselijke wereld leven.
Maar het is óók belangrijk te beseffen dat we het in Nederland, en in Oostzaan,
over het algemeen goed hebben. Natuurlijk zijn er mensen die het zwaar hebben.
Voor hen moeten we zorgen. Niet alleen als overheid, maar ook als mensen onder
elkaar.

Dat begint met elkaar in waarde laten. Frustratie lossen we niet op door die op
elkaar af te reageren. Het naar elkaar omkijken is een Oostzaanse traditie waar ik
trots op ben. Die heeft ons dorp ver gebracht. Laten we die lijn doortrekken – ook
naar mensen die u misschien nog niet kent. Zo maken we samen de wereld,
beginnend bij Oostzaan, een stukje beter.

Ik wens u alle vrede toe.
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