De toekomst van iedere Oostzaner

Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen en voor Oostzaan zijn dit bijzondere
verkiezingen. De komende raadsperiode zal vooral in het teken staan van de fusie
van onze gemeente: met wie zullen wij gaan fuseren en onder welke
voorwaarden. Tijdens het verkiezingsdebat van 7 maart hebben de partijen hun
(voorlopige) standpunten bekend gemaakt en er valt dus wat te kiezen.

Dit zouden dus ook best wel eens de laatste verkiezingen kunnen zijn voor de
gemeenteraad van Oostzaan. Wie zal het zeggen?

Voor mij persoonlijk zijn de verkiezingen ook spannend. Wat voor soort
gemeenteraad mag ik de komende jaren voorzitten en hoe gaat het nieuwe
college eruitzien? Ik werk nu samen met een heel fijne raad en een prettig
college. Blijft dat zo?

Tijdens het debat waren trouwens alle partijen het erover eens dat de
woningmarkt in Oostzaan veel te krap is en dat vooral jongeren moeite hebben
om een betaalbare woning te vinden. De gemeente heeft maar weinig
mogelijkheden om hier iets aan te doen, maar probeert wel alles te doen wat
binnen haar macht ligt.

Des te zuurder was het dat een aantal inwoners de schuld van deze krapte mede
wijt aan statushouders en immigranten. In de nacht van 6 op 7 maart werden in
het dorp een groot aantal vlaggen en spandoeken hierover opgehangen. Ik snap
het dat mensen zich zorgen maken over de woonkansen van hun kinderen. Het
uitsluiten van statushouders, mensen die in Nederland mogen blijven en
onderdeel zijn van de Oostzaanse samenleving, is wat mij betreft niet terecht en
niet acceptabel. Laten wij deze kleine groep mensen liever een gevoel van
welkom geven, in plaats van te discrimineren en uit te sluiten.

Liever zetten wij samen de schouders onder meer betaalbare woningen. U kunt
daaraan bijdragen. Te beginnen met vandaag naar de stembus te gaan.

Ik wens u allen veel wijsheid toe.
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