Onzekere tijden

2026 is begonnen met ingrijpende gebeurtenissen in de wereld waar we in
Oostzaan vroeger of later ook iets van gaan merken. De wereldmachten gaan
weer helemaal uit van het recht van de sterkste en daar hoort Nederland niet bij.

Na de Tweede Wereldoorlog is ons land en daarin Oostzaan tot grote bloei
gekomen, mogelijk gemaakt door internationale samenwerking en wereldhandel.
Kunnen we dat straks vasthouden? Blijven werkgelegenheid en
bestaanszekerheid voor Oostzaners op het huidige hoge niveau? Europa is niet
populair in Rusland en de VS.

Dus is het ook op lokaal bestuurlijk niveau opletten geblazen. Een houding
waarbij we er van uit gaan dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen en dat we
hier kunnen zingen: 'We zitten hier gezellig en we zitten hier O.K.', lijkt me niet
raadzaam. Zo'n noodpakket is beter mee verlegen, dan om verlegen.

Concreet en dichtbij hebben we bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid met
betrekking tot onze Oekraiense vluchtelingen. Hoe gaan we daar mee om als de
Russen Oekraine mogen hebben van de Amerikanen? De kans op terugkeer naar
het eigen land is dan niet groot. In Zaanstreek-Waterland moet we op zo'n
scenario anticiperen.

2026 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Lukt het daarna om
opnieuw tot een stabiel bestuur te komen in ons dorp? En welke keuzes maakt de
nieuwe gemeenteraad over onze bestuurlijke toekomst? Spannende
ontwikkelingen waarover ik geen voorspellingen durf te doen.

Laten we er een gezond en actief jaar van maken en elkaar vasthouden in onze
gemeenschap!
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