
Voor onze kinderen. Voor Oostzaan 

Zo aan het einde van het jaar heeft iedereen de neiging om terug te kijken. Laat
ik dan degene zijn die even vooruitkijkt. Voor onze gemeente wordt het een
spannend jaar. Allereerst komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan en die
zorgen voor een verschuiving in het lokale politieke landschap. Tegelijkertijd is er
nog geen nieuw kabinet en weten we nog niet wat dat voor onze gemeente gaat
betekenen. In die onzekere, maar ook veelbelovende tijd zal de nieuwe
gemeenteraad een besluit moeten nemen over onze bestuurlijke toekomst.
Simpel gezegd: met wie gaat Oostzaan fuseren.

Het belooft politiek dus een spannend jaar te worden. Maar goed, een beetje
turbulentie kan Oostzaan wel hebben. Dat in tegenstelling tot het wereldtoneel,
waarbij ik persoonlijk hoop dat we juist in wat rustiger vliegweer terechtkomen.
De vele conflicten en misstanden in de wereld kunnen wel een beetje vrede
gebruiken.

De rust in huize Polak is er het afgelopen jaar ook flink ingekomen. Mijn oudste
twee dochters zijn het huis uit getrokken en het bekende ‘empty-nest-syndroom’
is best voelbaar. Tegelijkertijd overheerst de trots: zij staan stevig op eigen benen
en beginnen aan hun eigen levensreis. Soms vraag ik mij af wat voor wereld zij —
en al onze kinderen — van ons zullen overnemen. Dat besef maakt voor mij extra
duidelijk hoe belangrijk het is dat wij, samen, blijven werken aan een wereld die
elke dag een beetje mooier wordt.

Dat zijn gedachten die ik meeneem in mijn komende vrije dagen. Met nieuwe
energie kijk ik ernaar uit om mij in 2026 weer volop in te zetten voor onze
gemeente en voor u, onze inwoners.

Doet u ook mee?

Mede namens mijn vrouw Calanit wens ik u en uw dierbaren hele fijne feestdagen
toe. Voor het nieuwe jaar wens ik u alle goeds en vooral een goede gezondheid.
Zorg goed voor elkaar en maak er samen een mooi en veilig uiteinde van.
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