Wijkschouw: Hoe maken we de openbare ruimte
nog leefbaarder en veiliger

Op 19 november liep ik samen met zo’'n twintig tot vijfentwintig buurtbewoners,
onze wijkagenten, gemeentelijke handhavers en collega’s van groen en openbare
ruimte door de wijk. Ook een aantal leden van de gemeenteraad was erbij. Een
wijkschouw klinkt nogal technisch, maar in de kern is het idee simpel: samen
kijken we hoe we onze buurt schoner, veiliger en fijner kunnen maken.

Wat mij weer opviel, is de scherpe blik die buurtbewoners hebben op hun eigen
omgeving. Tijdens de wandeling - van het Hannie Schaftplein tot aan de
Rietschoot en de Lisweg - werd er gewezen, gevraagd, en van alles besproken.
Overhangend groen dat het zicht belemmert, een speelplek die wel wat extra
aandacht kan gebruiken, een donkere hoek waar een lamp het verschil kan
maken. Maar ook hoorde ik wat er allemaal wel al goed gaat. En hoe trots mensen
zijn op hun straat en buurt, en het sterke gevoel van gemeenschap dat we hier
met elkaar hebben.

Juist die combinatie maakt zo’n wijkschouw waardevol. Het gaat dus niet alleen
om wat er beter kan, maar ook om wat we willen behouden. Dankzij de open
gesprekken en de betrokkenheid van iedereen kunnen we gericht aan de slag. We
hebben 65 concrete verbeterpunten meegekregen, waarbij voor sommige geldt
dat we die snel kunnen oppakken, andere vragen wat meer tijd - maar ze zijn
allemaal genoteerd. Waarvoor onze grote dank!
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