De Gouden Greep

Veel gemeenten hebben een eigen onderscheiding voor mensen die zich
bijzonder hebben ingezet voor hun stad of dorp. Oostzaan hoort daar natuurlijk
ook bij. Sinds 1973 hebben we de Gouden Greep, genoemd naar de greep die je
terugziet in ons gemeentewapen. Het mooie aan deze onderscheiding is dat hij
écht vanuit de gemeenschap komt, en niet vanuit een landelijke instantie. Geen
wonder dat veel Oostzaners hem liever krijgen dan een koninklijk lintje.

Als burgemeester heb ik inmiddels al heel wat Gouden Grepen mogen uitreiken.
Elke keer blijft het speciaal. De ontvanger heeft meestal geen idee, wordt ergens
naartoe gelokt en staat dan ineens oog in oog met vrienden en familie—en zelf
midden in de spotlights. Dat blijft prachtig om te zien.

Wat Oostzaan extra bijzonder maakt, is het jaarlijkse Gouden Greep-diner.
ledereen die ooit een Gouden Greep heeft ontvangen, nodig ik daarvoor uit. Voor
mij is dat een fijne gelegenheid om deze bijzondere Oostzaners beter te leren
kennen en meer te horen over de geschiedenis van ons dorp en hun rol daarin.
Maar het is vooral ook een gezellige avond waarop mensen elkaar weer even
ontmoeten. Dat wordt elk jaar weer erg gewaardeerd.

De nieuwste toevoeging aan dit mooie gezelschap is Peter Goede. Hij heeft zich
jarenlang als vrijwilliger ingezet voor sport in Oostzaan, de laatste tien jaar vooral
voor de IJsclub. Ook dit was weer een prachtige uitreiking en we hebben er nu dus
weer een trotse Gouden Greep-drager bij.

Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat er nog heel wat mensen in Oostzaan
rondlopen die een Gouden Greep verdienen, maar hem nog nooit hebben
gekregen. Kent u zo iemand? Draag die persoon dan vooral voor. Meer informatie
vindt u op oostzaan.nl/huldiging/gouden-greep.
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